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Over het boek
De zesjarige Yu werkt in het theehuis van Bai Bai, een opvliegende man die geen kans voorbij
laat gaan om Yu te vernederen. In het theehuis ontmoet ze Li Wei. Hij wordt door zijn opa
opgeleid in de krijgskunst. Yu vraagt of hij dat haar ook kan leren en al snel wordt duidelijk dat
Yu talent heeft.
Enkele jaren later wordt Yu ontvoerd door de piraten van Gouden Draak. In plaats van haar te
doden, neemt Gouden Draak Yu op in zijn vloot en vecht ze mee met de andere piraten.
Op haar negentiende is ze al een gevreesde piraat en commandant van een eigen vloot, maar
samen met de roem komt ook het gevaar…
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