
OVER HET BOEK
Hannah verhuist met haar moeder en twee vaders naar een vuurtoren. Hun nieuwe huis is
geweldig en Hannah is heel gelukkig, maar ze voelt zich ook verloren. Ze is op zoek naar haar
eigen identiteit en worstelt met haar ADHD. Hierdoor is het leven voor Hannah soms uitdagend.
Hannahs onzekerheid verdwijnt langzaam naar de achtergrond en ze krijg vertrouwen in de
vriendschappen die ze sluit. Maar het is ook verwarrend, want is het alleen vriendschap of voelt
ze meer?

DE KLEUREN VAN DE ZEE
Miriam Bruijstens

BOEK VAN DE MAAND

LEESNIVEAU **/*** ONDERWERPEN LHBTQI+, FAMILIE, VRIENDSCHAP, VERLIEFD, JEZELF ZIJN, ADHD


