
OVER HET BOEK
Noor is volgens haar ouders de laatste tijd wat somber. Noor vindt dat niet zo gek als je opgroeit

met doemverhalen over het klimaat. Om haar op te vrolijken hebben Noors ouders een
zomerkamp voor haar geboekt. Het heet het Spetterkamp en Noor heeft vanaf het begin af aan

geen zin om te gaan. Op het allerlaatste moment besluit Noor niet op de trein te stappen.
Daar begint haar zoektocht naar wat ze zelf eigenlijk wil.
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