
OVER HET BOEK
Wat zorgde ervoor dat jagers en verzamelaars stopten met rondtrekken en zich gingen vestigen
als boeren? Met die vraag begint dit boek. En het gaat er ook over of dat eigenlijk wel zo’n goede
ontwikkeling was. Want de landbouwrevolutie, die op dat moment begon, had ook onbedoelde
en vervelende gevolgen. De mensen die besloten op een vaste plek te gaan wonen om akkers
aan te leggen, moesten ontzettend hard werken en hadden last van plagen en ziektes in hun
gewassen. Het is het begin van een tijdperk waarin het leven voor een grote groep mensen niet
eerlijk zal zijn. Hoe dat precies zit, lees je in dit boek.
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