
OVER HET BOEK
Het is 2136. Roosmarijn is dertien en woont samen met haar ouders en broertje Thomas in een

boerderij op het platteland. Dan krijgt de familie Somers een brief. Ze moeten een soldaat
opvangen. Hij is gewond geraakt en kan niet meer vechten.

Vooral Thomas kijkt uit naar zijn komst, want hij wil zelf ook het leger in. Maar het valt behoorlijk
tegen. Ze krijgen de onvriendelijke soldaat Memet in huis die veel drinkt. Roosmarijn is jaloers op
hun buren, de familie Heinrich, want zij hebben juist de leuke vriendelijke soldaat Sam gekregen.

Het liefst zou ze de soldaten ruilen.
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